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‘De tovenaar en de dominee  
zijn beiden in mij aanwezig’

In Zwijgen bij volle maan speurde Henk Vreekamp naar de heidense restanten op de 

Veluwe, de plek waar hij opgroeide en woont. In zijn nieuwe boek De tovenaar en de 

dominee speelt de heidense wortels in het voorgeslacht van Vreekamp een belang-

rijke rol. Piet Koenes sprak met Henk Vreekamp over de heiden in de westerse 

christen.

Henk Vreekamp werd in 
1943 geboren als oudste 
van elf kinderen in een 

boerengezin te Hoevelaken. 
“We woonden op een klei-
ne boerderij aan de uiterste 
noordgrens van Hoevelaken, 
zo’n twee kilometer van de 
Nederlandse Hervormde kerk. 
Als kind liep ik elke zondag 
die twee kilometer heen en 
terug, wat ik heel ver vond. Het 
was een warm en gelovig gezin 
waar de uitdrukking ‘de vreze 
des Heren’ geen loze kreet was. 
Het luisterde nauw wat je met 
je geloof deed. Mijn grootou-
ders woonden naast ons. Als 
kind zat ik er wel eens bij 

als bij hen thuis conventikel 
gehouden werd. Ik was een 
gevoelig kind, bij wie angst 
voor het oordeel, voor de hel 
niet helemaal afwezig was.”

De titel van uw boek De tovenaar 
en de dominee. Wat verbindt die 
twee en wat scheidt hen?
“In mij zijn ze allebei aanwezig. 
In 1992 ben ik gaan wandelen op 
de Veluwe. Niet zo maar wande-
len, ik moest naar buiten en als 
het ware het vroegere heiden-
dom gaan opsnuiven. Er hangt 
in het oosten van het land nog 
altijd een waas van wraak door-
dat Karel de Grote het christen-
dom met geweld afdwong. Door 

genealogisch onderzoek ben 
ik later de tovenaar een beetje 
bij mijzelf gaan ontdekken. De 
tovenaar in het boek is mijn 
overgrootvader die ook zo in 
zijn dorp bekend stond. Hij kon 
bijvoorbeeld witte muizen te 
voorschijn toveren. Ik heb het 
geluk gehad dat het Meertens 
Instituut dit gedocumenteerd 
heeft. Ook de dominee behoudt 
zeker in zijn preken altijd iets 
uit die oude, magische wereld. 
Tegelijkertijd is er het instituut 
kerk die de dominee vertegen-
woordigt. De historische gestal-
te van de kerk en de wereld van 
de tovenaar staan in het alge-
meen vijandig tegenover elkaar. 

‘Afgoderij,’ zegt de catechismus 
en daardoor bleven de mensen 
die in deze wereld leefden in de 
kou staan. Ze raakten in een iso-
lement in wat geleerden de sub-
cultuur van het volk noemen. 
Maar die cultuur heeft wel door 
de eeuwen heen bestaan. Míjn 
grote vraag is: hoe is nu de ver-
binding tussen de theologische 
wereld en die magische, mythi-
sche wereld? Daar komt ook nog 
de wereld van de mystiek bij. De 
tovenaar heb ik ook ontdekt in 
die mystieke, spirituele wereld. 
Ook als een vorm van heidendom 
dat eigenlijk buiten de Openba-
ring van de God van Israël om 
wil gaan. Ik noem dat een vlucht 

in de mystiek om af te zijn van 
heel die historische ballast van 
de kerk. We zijn daarin vastge-
lopen en verzetten ons tegen het 
dogma, de kerk en het instituut. 
Maar de historie is er niet om te 
vergeten maar om van te leren, 
om de fouten te voorkomen die 
vroeger tegenover Jodendom en 
heidendom gemaakt zijn.” 

Over de verschijning van God is 
de ondertitel van Uw boek. Maar God 
is toch een verborgen God? 
“Als ik het over het woord ver-
schijning heb, dan denk ik aan 
het Griekse woord epifanie. Epi-
fanie is verschijnen en tegelijk 
verdwijnen. Een flits waarin al-
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“Ik ben gaan wandelen op de Veluwe om het vroegere heidendom op te snuiven.” Foto SXC Karen van Middendorp




