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In 'De tovenaar en de dominee' vertelt dr. Henk Vreekamp het verhaal van zijn
theologische ontwikkeling. Zijn geboortedorp Hoevelaken is het decor
waartegen zijn relaas zich ontwikkelt. Vreekamps overgrootvader stond in het
dorp bekend als een tovenaar. Zijn grootvader daarentegen had een sterk
bevindelijke inslag en nam deel aan zogenaamde gezelschappen. Beide
voorouders staan symbool voor ontwikkelingen die ons geloof beinvloed
hebben. Vreekamp laat zien dat de kerk laverend tussen onze heidense
afkomst vol mythische verhalen, het gereformeerde leven en de
verbondenheid met Israél, haar weg zoekt om de verschijning van God onder
de mensen te brengen. Vreekamp houdt vooral plaatjes voor, hij associeert
meer dan dat hij redeneert. De theologische leek moet daardoor wel alle
zeilen bijzetten om het verhaal te kunnen volgen. Maar als je de moeite
neemt, dan ontvouwt zich een boeiend panorama. Dit is geen boek om in een
keer te lezen en daarna weg te zetten. Het vraagt erom met je mee te reizen
in de zoektocht van het geloof.
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